
door het prachtige Zuid-Limburgse heuvellandschap in combinatie met 

heerlijk eten en drinken. Wat wil je nog meer?  

De kroegjes zijn met elkaar verbonden door unieke, prachtige 

wandelroutes. In totaal 45 stuks. De routes zijn zeer gevarieerd, zowel 

in afstanden (van 6km tot 28 km) als in hoogtes van 100 meter tot 260 

meter boven NAP. Volop genieten van het mooie zuid Limburg, dat in 

ieder seizoen weer anders is. De wandelingen zijn aan elkaar te knopen 

waardoor je ze zo lang kunt maken als je zelf wilt. Je start bij het ene 

kroegje en wandelt naar het volgende kroegje, vervolgens weer terug, 

of naar een ander kroegje. De routes zijn te krijgen bij de aangesloten 

kroegjes of te downloaden op hun website. 

Bij ons hangen de routes in het geel naast de ingang van het toilet. Zijn 

ze op? Dan kunt u de routes downloaden op agenkirk.nl/omgeving/  

 

 



 

Vaak zeiden Anna en ik tegen elkaar dat we van het bakken en mensen 

ontvangen ons werk moesten maken. Broer en zoon, Pepijn, zag het ook wel 

zitten en zo zijn we begonnen aan de mooiste baan die er is. 

December 2020 heb ik A gen Kirk gekocht en we (man, vaders, vrienden) 

zijn vol goede moed begonnen aan het herbouwen van het hoofdgebouw en 

het opknappen van de kamers. We kwamen wat verrassingen tegen. De 

volledige gevel moest gerenoveerd worden, het restaurant stond nog koud 

op de kleigrond, dat soort dingen. De verbouwing verloopt dan ook wat 

minder snel dan we hadden gewild.  

Mei 2021: de vier B&B-kamers konden weer verhuurd worden.  

Oktober 2021: opening restaurant, corona, vanaf maart 2022 echt open! 

Mei 2022: tweepersoons studio met keuken gebouwd.  

Eind 2024: vierpersoons appartement op de zolder. 

Begin 2025: vierpersoons appartementen op de eerste verdieping.  

U kunt de verbouwing en ons volgen op Facebook en Instagram. 

 

Elke dag geopend vanaf 8.30. Donderdag t/m dinsdag tot 17.30, 

woensdag tot 11.30. 

 

  

 



 
 
Het woord ‘Enne’ wordt hier veel gebruikt, betekent van alles 

en staat dan ook op ons werkshirt. Hieronder een geknipt en 

geplakt fragment uit ‘Enne? Zeg je het nog steeds niet?’ een 

leuk stuk uit Jong Neerlandistiek geschreven door Lena 

Claessen (4 mei, 2023). 

 

Enne? Zeg je het nog steeds niet? 

[…] Woorden als ‘pratsj’ (modder) en ‘schotelsplak’ (vaatdoekje) en 

‘enne’ doen mijn taalliefhebbende hart sneller kloppen. Desondanks 

is ‘enne’ mijn lievelingswoord. Dat is niet ongegrond: het aantal 

definities is namelijk uitzonderlijk groot. Ik maak een korte 

introductiereis langs een aantal betekenissen van ‘enne’.  

 

‘Enne’ wordt het meest gebruikt als een soort groetende vraag. Maar 

waar je in het Nederlands gewoon ‘Hé, hoe issie?’ zou zeggen, pakt 

dit woordje het ambitieuzer aan. Zegt een kennis op straat ‘Enne?’, 

dan hoor je eigenlijk iets als ‘Hey, leuk je te zien! Lang niet meer 

gesproken! Ik ben benieuwd hoe het met je gaat! Hoe is het met je 

kat? Hou je nog steeds zo van grunge-muziek? Wie was je favoriete 

nieuwspresentator ook alweer?’ 

 

In deze situatie heb je twee opties. Óf je gaat in gesprek met de 

kennis, óf je hebt geen zin in een gesprek en zegt simpelweg ‘Auch 

enne’. 

  



 
 
Je zegt daarmee eigenlijk dat je het leuk vond om diegene te zien, 

maar dat je later wel een keer verder praat. Zo voer je een volledig 

gesprek in maar liefst drie woorden. Op dat soort momenten ben ik 

een trotste introverte Limburger. 

 

De kennis heeft besloten het niet bij ‘Auch enne’ te laten en is zijn 

levensverhaal aan het vertellen. Op een bepaald punt zegt de kennis 

dat hij een schildpad heeft geadopteerd. Je wilt hier wel meer over 

weten, want jij overweegt óók een schildpad te adopteren. Snap je 

hem al? ‘Enne’ wordt in deze situatie gebruikt om de ander aan te 

sporen meer te vertellen. 

 

Als je denkt dat dit het was, heb je het mis. Stel je die kennis op 

straat nogmaals voor. Je bent gewoon lekker aan het wandelen met 

een kop koffie, fantaserend over kruimelvlaai. Tot het moment dat de 

straatkennis ineens de koffie uit je handen grist en in één teug 

opdrinkt. Je voelt een intense verbazing in je opborrelen. Wat zeg je 

dan? Juist: ‘Enne?!’ 

 

Zo kan ik nog veel meer situaties opnoemen, maar ik denk dat we 

hierbij al kunnen concluderen dat ‘enne’ bijna meer functies heeft 

dan een zakmes. Daarom pleit ik ervoor dat het gebruik van ‘enne’ 

niet meer op de onbestaande lijst van Limburgse kenmerken moet 

blijven staan – het is een woord dat vol overgave in de Nederlandse 

taal moet worden geïntroduceerd. Dat zou pas ram leuk zijn, wah. 

  

 



 
 

Het verhaal begint bij Inge Hoogesteger in 2013 voor het eerst in Nepal: 

 

‘ik werd geraakt door de prachtige bevolking en de schoonheid van de 

natuur. Ook werd ik geraakt door de kracht van de Nepalese vrouwen.’ 

 
Ondanks de zware omstandigheden overheerst de vriendelijkheid en 

gastvrijheid van de mensen daar. Inge voelde zich meteen op haar gemak 

en wilde iets doen. Ze kocht een aantal sjaals om in Nederland te 

verkopen. Dat betekende inkomsten voor de vrouwen die de sjaals maken 

en de opbrengst zou ze doneren aan het kindertehuis.  

 
De groei van een ‘social enterprise’  

Er kwam een pand, een team van enthousiaste medewerkers en het bleef 

allang niet meer alleen bij sjaals. Sjaal met Verhaal werk voor inmiddels 

meer dan duizend vrouwen in Nepal en Thailand.  Economisch zelfstandig 

kunnen zijn heeft een enorme positieve impact op hun leven en dat van 

hun kinderen.  

Deze missie staat altijd voorop en dat maakt Sjaal met Verhaal een ‘Social 

Enterprise’: een onderneming die het maken van winst niet als doel heeft, 

maar als middel ziet voor het bijdragen aan een betere wereld. 

Die support kan natuurlijk niet bestaan zonder jullie, de mensen die onze 

producten (in)kopen. Of het een verhaal wordt met een gelukkig einde, dat 

bepalen we met elkaar.  

 

Namens ons en de honderden vrouwen in Nepal; dankjewel! 

  

 



 

 

 


